
 
Lied 

Voortaan pelgrims voor het leven,  
tochtgenoot in weer en wind,  
naaste om de last te dragen,  
waar de weg ook leiden mag. 
 
Intermezzo orgel 
 
Duurt de nacht en ben je angstig,  
Christus' licht houd ik jou voor, 
hier mijn hand, hoor naar de vrede,  
waar je dorstig naar verlangt. 
 
Als je weent, wil ik met jou wenen,   
met jou lachen als je lacht, 
vreugd' en pijnen met jou delen, tot je weet:  
ik ben verwacht. 
 
Wil jij zorgen voor …? 
 
 
Draag mij God,  
in barmhartigheid …
  
 
 
 
 



God van liefde, toon uw aanschijn, 
God van vrede, maak allen één. 
Laten wij met vreugde en dankbaarheid .. 
 
Geest van God, wil ons vervullen. 
Duisternis, maak plaats voor licht. 
Laten wij met vreugde en dankbaarheid … 
 
Laat ons in de medemensen 
't beeld van God weer mogen zien. 
Laten wij met vreugde en dankbaarheid … 
 
Gebed 
Nu de klokken zijn stilgevallen, 
willen we ook rust zoeken  
in ons eigen hart. 
Vandaaruit bidden we 
 
God onze Vader, 
in Jezus heb Jij ervaren wat het betekent 
om verbondenheid te vieren  
met vrienden die je lief zijn. 
Maar ook de kwetsbaarheid  
en de wanhoop 
moest Jij van binnenuit doorleven  
in je laatste dagen. 
Op deze Witte Donderdag  
willen we opnieuw beleven 
dat geloven in de kracht van het leven, 
perspectief geeft aan uitzichtloos lijden, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
 
Voeten wassen 
= de meest nederige taak, slavenwerk!  
 
Zullen we het ooit wel ten volle begrijpen?  
 



Gebed    
Goede God,  
wanneer we dicht bij het feest van Pasen komen,  
willen we ons voor dit feest klaarmaken. 
We kunnen dat  
door er te zijn voor mensen  
die onze hulp nodig hebben.  
Ook ik kan me klaarmaken  
door me klein te maken  
en zo grootse dingen te doen. Amen.  
 
Bonum est confidere 
Het is goed te vertrouwen op de Heer... 
 
Naar ons eigen leven  
Het brood  
is het innerlijke, échte leven  
dat we met Hem delen; 
de beker  
alles wat ons hart beroert en heilig is, 
alles wat ons door God gegeven is te doen, 
al het zoet dat we mogen smaken 
al het zuur dat we moeten proeven, 
... 
Vandaar dat het ‘onze Vader’  
zo heel anders klinkt vanavond: 
geheiligd zij Uw naam, Uw rijk kome,  
doe ons uw wil verstaan.... 

Uitnodiging naar de communie  
Brood delen:  
daarmee vertelt Hij met één gebaar  
wat Hij al heel zijn leven gewoon was te doen.  
Zijn leven delen met de mensen rondom Hem,  
Brood breken = je leven delen.  
Vandaag betekent dit:  
ons leven openstellen en delen  
met élke vreemde die ik ontmoet.  
 



Communie 
We communiceren onder twee gedaantes: 
de hostie kan je in de wijn dopen. 
 
Na de communie  Maarten Das 
Een zoetheid die nimmer bederft 
bij de liturgie van Witte Donderdag 
In stilte rond de tafel geschaard, 
waar eens de beker overvloeide, 
waar God zich heeft geopenbaard 
en mensenharten open bloeiden. 
 
De liefde die wij aten en dronken, 
het slotakkoord dat langzaam wegsterft, 
en ieder amen dat hier heeft geklonken, 
zijn van een zoetheid die nimmer bederft. 
 
Maar één enkel woord van verraad in ons midden 
heeft zijn zwaard reeds getrokken en wacht. 
Er rest ons niets dan waken en bidden. 
Wij nemen uw hand en gaan mee in de nacht. 
   
Naar het rustaltaar  
 
We zingen  
afwisselend 
met het orgel: 
dus 1x orgel,  
1x zingen,  
1x orgel,  
1x zingen … 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zo gaan wij opnieuw naar huis. 
We mochten delen in het Laatste avondmaal. 
We gaan naar Goede Vrijdag. 
We gaan onze weg met Gods zegen. 
En komen morgen terug …  
om Hem en zovelen nabij te zijn. 


